


HUN VERHAAL

Soms is iemand wel héél speciaal voor jou. Omdat diegene altijd voor je
klaarstaat, je door een moeilijke tijd heeft geholpen of het leven een extra
betekenis geeft. Beste vrienden met een bijzonder verhaal.

Interviews: Tessa Heselhaus. Fotografie: Anouk de Kleermaeker .,

Angelina (29) kwam acht jaar geleden in
Nederland wonen. Haar collega Karin (44)
hielp haar om zich hier thuis te voelen en
zich te ontwikkelen tot een succesvolle,
zelfstandige viouw.

‘Ik ben geboren in Rusland en verhuisde
op mijn tiende met mijn ouders, broer en
zussen naar lsraél. Daar waren volgens
mijn ouders betere kansen voor onze ont-
wikkeling. Jaren later ging ik een keer op
vakantie naar Nederland. In het viiegtuig
ontmoette ik cen Nederlandse man en het
was liefde op het eerste gericht. We kregen
een relatie en na een jaar besloot ik bij hem
in Mederland te gaan wonen. Mijn gevoe-
lens waren zo sterk, dat ik geen twijfels
had.’

INSPIRATIE

‘Ik kwam in een prachtig land terecht, waar
mensen heel behulpzaam waren. Ik sprak
geen Nederlands en nog maar slecht
Engels, maar jedereen had begrip voor me.
Toch was het moeilijk om mijn plek te
vinden. Het liefst had ik mijn koffer weer
gepakt en de eerste viucht terug naar Isragl
genomen. [k miste mijn familie en voelde
me alleen in het grote appartement in
Amsterdam waar we woonden. Ik besloot
op Engelse les te gaan en een kappers-
opleiding te volgen. Twee jaar later kreeg ik
een baan als kapster bij Rob Peetoom in De
Bijenkorf in Amsterdam. Daar ontmoette ik
Karin. [k was pas 25, zij veertig, Ze was
mijn leidinggevende en ik keek vanaf het
begin tegen haar op. Karin is een sterke,
zelfstandige vrouw. Ze was een grote bron
van inspiratie voor mij. Ze hield van

aanpakken en had enorm veel kennis over
haar vak. Omdat ik weinig ervaring had,
hield ik me in het begin een beetje op de
achtergrond. Maar na een aantal maanden
nam Karin me onder haar vieugels, Ze
kwam voor openingstijd naar de winkel om
mij te laten zien hoe ik het beste uit mezelf
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kon halen. Bijvoorbeeld hoe ik het beste
highlights kon zetten. Ik luisterde aandach-
tig en vroeg van alles, want van deze vrouw
kon ik veel leren.”Je doet me denken aan
mezelf, toen ik jouw leeftijd had, zei Karin.

Darlkzij haar begon ik de Nederlandse
gewoonten ook beter te begrijpen. Ze legde
bijvoorbeeld uit dat timing belangrijk was,
omdat Nederlanders heel punctueel zijn.
Door het contact met haar begon ik me
steeds meer thuis te voelen. Na een tijdje
ontstond er een hechte vriendschap tussen
ons. Niet alleen het werk werd besproken,
maar ook persoonlijke dingen. Karin ging
door een moeilijke periode in haar relatie
en luchtte bij mij haar hart. Anderzijds was
zij er juist voor mij toen ik moeder werd.
Mijn zoon Jonathan werd in 2013 geboren.
Karin drukte me vaak op het hart dat ik zelf
wist wat het beste voor mijn kind zou zijn
en mijn moedergevoel moest volgen, no
matter what.’

STERKER

‘Helaas groeiden de vader van mijn zoon
en ik uit elkaar en zijn we een paar maan-
den geleden uit elkaar gegaan. Dat was
verdrietig, maar Karin gaf me kracht. Terwijl
veel mensen het sneu voor me vonden,
relativeerde Karin de situatie. Ze leefde
mee, maar liet me ook inzien: er zijn ergere
dingen in het leven. Het heeft geen zin om
je zielig te voelen, want het leven gaat door.
En het klopt: ik ben er sterker uitgekomen.
Ik ben nu zelfstandig hairstylist en heb een
succesvol bedrijf opgebouwd. Tk werk vier
dagen per week in hartje Amsterdam en
vind het hier fantastisch. Wie had dat ooil
gedacht? Karin steunt mij nog steeds. Ik
ben haar enorm dankbaar voor onze
bijrondere vriendschap. Zonder haar had ik
er veel langer over gedaan om de succes-
volle, sterke vrouw te worden die ik nu ben.” -



Sander (38) kreeg drie jaar geleden tjdens
een sportles plotseling een hartstilstand.
Dankzij kordaat optreden van teamgenoot
Thijs (40) kan hij het navertellen. Inmiddels
zijn ze beste vrienden.

‘Het gebeurde ruim drie jaar geleden, op
een koude, donkere avond in november. [k
ging met een aantal vrienden bootcampen
in hetVondelpark in Amsterdam. [k had die
avond een drukkend gevoel op mijn borst
en was behoorlijk moe. Al de hele week
voelde ik me niet denderend. Vast een
griepje, dacht ik, Toch besloot ik te gaan
sporten. Maar al na een kort stukje joggen
merkte ik dat ik bijna nict vooruitkwam.
Het voelde alsof er een steen op mijn borst
lag. Ik ging voorovergebogen staan, met
mijn handen op mijn knieén, en hijgde uit.
Tegen de jongens zei ik dat ik even wilde
rusten en dat zij maar vast verder moesten
gaan."We leave no man behind, zei een van
hen. Daarna moet ik op de grond zijn
gevallen. Het moment dat mijn hart stopte,
ging alles op zwart, Alsof het licht letterlijk
uitging. [k herinner me nog dat ik op de
grond lag en voor de laatste keer uit-
ademde. Bij een hartstilstand verkramp je
eerst en daarna ontspant je lichaam en
blaas je je laatste adem uit. Gek genoeg was
dat een prettige ervaring. Het voelde als
een vredige ontspanning, net alsof ik in
dromenland belandde.”

OPNIEUW LEREN LOPEN

“Thijs, die de training die avond leidde, rea-

geerde heel kordaat. Hij zag meteen dat het
foute boel was en begon me te reanimeren,
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minuten arriveerde de brandweer met een
AED, een apparaat dat een elektrische
schok geeft waardoor mijn hart weer zou
moeten gaan werken. Dat gebeurde ook.
Achteraf besef ik dat ik veel geluk heb
gehad. In slechts veertien procent van alle
gevallen zijn reanimaties succesvol. [k
schijn vlak voordat ik de ambulance in ging
nog iets te hebben gezegd, maar daar weet
ik niets meer van. Mijn harde schijf ging pas
weer werken op weg naar het ziekenhuis.
Koen, een van de jongens van de boot-
campgroep, die mee was gegaan in de
ambulance, zei:Je zit even in een moeilijke
periode, maar alles komt goed.’ Tk was
vooral heel erg moe, dus ik vond alles wel
best en deed mijn ogen weer dicht.
Eenmaal bij kennis in het zickenhuis reali-
seerde ik me wat er gebeurd was. Dat was
schrikken, maar ik raakte niet in paniek. Ik
heb vaker in het zickenhuis gelegen, voor
operaties aan mijn blindedarm en nier, en
ben vrij nuchter. Zelfs nu het om mijn hart
ging. Ik was vooral blij en heel dankbaar dat
ik nog leefde. Uit onderzoeken bleek dat
mijn linker hartkransslagader voor twee
centimeter dicht zat. Dat verklaarde dus de
druk op mijn borst. Ik kreeg een stent, een
soort balpenveertje dat een bloedvat open-
houdt. en mocht na een week weer naar

huis, Eenmaal in volledige rust in mijn ver-
trouwde omgeving liet ik mijn emoties de
vrije loop. Ik was nog erg vermoeid en
moest veel dingen, zoals een simpel stukje
lopen, weer opnieuw leren. Mijn familie
was natuurlijk heel erg geschrokken. Maar
ze waren vooral heel erg blij dat ik het over
leefd heb. Dat gevoel overheerste bij mij
ook. [k had nog een lange weg van revali-
deren te gaan, maar voelde me enorm
dankbaar naar Thijs en het leven toe.’

DANKEAARHEID

‘Om de goede afloop te vieren gingen Thijs
en ik de weken daarna regelmatig uit eten
en trokken we een fles champagne open. [k
ben heel blij dat hij die avond in het
Vondelpark zijn gevoel heeft kunnen uit-
schakelen, zodat hij me kon reanimeren. Er
zijn genoeg mensen die in zo'n situatie
bevriezen en door de schrik niet meer
kunnen handelen. Inmiddels ben ik flink
aangesterkt, maar ik doe het wel rustiger
aan dan vroeger. Ik neem meer rust en let
beter op mijn voeding. Elk jaar ga ik met
familie en de jongens van de bootcamp uit
eten op 26 november, die bewuste dag. Om
mijn dankbaarheid te tonen en stil te staan
bij het feit dat ik er nog ben. Dankeij Thijs
kan ik het navertellen en daar ben ik hem
eeuwig dankbaar voor. Door deze ervaring
zijn we een stuk closer geworden, Vroeger
kenden we elkaar alleen van de bootcamp-
groep en praatten we vooral over sport,
vrouwen of ons werk. Nu hebben we een
hechte vriendschap opgebouwd en zitten
we tot s avonds laat te praten over hoe
mooi het leven is.’



Meb by (28) zorge al sinds ze klein is voor
hazr zusje Wendy (27), die het syndroom
van Down heeft. Dat is soms best zwaar,
maar ze zou haar zusje voor geen goud
willen missen.

‘Mijn zusje en ik kibbelen niet over make-
up of vriendjes, En samen stappen tot inde
late uurtjes zit er niet in, Dat is jammer,
maar ik kan me geen leven zonder haar
voorstellen. Wendy betekent heel veel voor
mij. Al van jongs af aan zijn we sterk met
elkaar verbonden. We hebben geen andere
broers of zussen en zijn altijd met 2'n twee-
ties geweest. Dat Wendy op een ander
niveau zit, merkte ik als kind al vrij snel.
Vel dingen die tk wel kon, zoals badmin-
tonnen of met andere kinderen spelen, kon
zij niet. Ze heeft een verminderde motorick
eninveel situaties zijn er te veel prikkels
voor haar. Soms ging Wendy een weekend
logeren bij een gastgezin, zodat mijn
ouders en ik even op adem konden komen.
Want binnen het gezin ging veel tijd en
energie naar mijn zusje.

STERK VERBONDEN

'Op haar twaalfde kreeg Wendy cen
psychose. Ze hoorde stemmen en ging
onzichtbare mensen schoppen. De maan-
den daama keerde ze steeds meer in
zichzelf. Ze zat in haar cigen wereld en lag
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urenlang languit op de bank. Ook ik was in
die periode een stuk minder vrolijk. Dat laat
zien hoe sterk wij als zussen verbonden
#ijn. Communiceren ging moeilijk, ik kon
amper contact met haar maken. Ze keek
dwars door me heen als ik haar aankeek, Tk
wist niet wat ik voor haar kon doen, voelde
me machteloos. Dat was moeilijk, maar als
grote zus dacht ik: tanden op clkaar, we
gaan gewoon door. Mijn gevoelens deelde
ik niet met vriendinnen. [k was er niet klaar
voror om te vertellen over Wendy's psy-
chose, ook omdat ik zelf nog aan het
verwerken was wat er met mijn zusje
gebeurde. Met vriendinnen ging ik leuke
dingen doen, zoals dansen. Ik had een leuk
sociaal leven, maar voelde wel een grote
afstand tussen mijn leven thuis en dat daar-
buiten. Dat was lastig. Thuis voelde ik me
soms best alleen.”’

EERSTE PLAATS

“In de documentaire die ik onlangs heb
gemaakt, Op zoek raar mijn zusje, probeer
ik te laten zien hoe het is om’de #us van'te
zijn. Tk ben echt dol op mijn kleine zusje,

maar het is niet altijd makkelijk om de
verantwoordelijkheid voor haar te hebben.
Mu, maar zeker ook in de toekomst, als
mijn ouders niet meer voor Wendy kunnen
zorgen. Lk zal dan degene zijn die de zorg
en het financiéle aspect voor haar moet
regelen. Dat geeft me een dubbel gevoel. Ik
doe het met alle liefde, maar het zal best
Zwaar xijn.

Op de documentaire heb ik veel mooic
reacties gehad. Er zijn veel andere broers en
russen van iemand met een beperking die
zich in mijn verhaal herkennen. Zo vertelde
een meisje dat ze niet op kamers ging
wonen, maar thuis bleef, omdat ze voor
haar verstandelijk beperkte broer wilde
zorgen. Ze zette hem op één. Ik begreep
haar als geen ander. Wendy staat voor mij
ook vaak op de eerste plaats en ik weet dat

ik voor haar ook heel belangrijk ben. Ze
noemt mij altijd haar vriend’. Zo lief. Bij
anderen doet ze dat niet, En als ze met mij
op stap gaat, bijvoorbeeld een middagje

naar de stad, dan wordt ze ‘s ochtends

vrolifk wakker en grinnikt ze voluit. Op
werkdagen, als ze naar de dagbesteding
gaat, is dat anders. Sinds een paar jaar
woon ik op mezelf en zijn mijn ouders
gescheiden, Wendy woont bij mijn moeder.
Ik zie haar regelmatig en neem haarin het
weekend soms mee naar aquarobics in het
gwembad Vindt ze prachtig, als ze mij
dansend nadoet. Vorig jaar kreeg ze
opnieuw een psychose en mede daardoor
uit 2e haar emoties minder. Dus ik ben blij
als ik weer een glimp opvang van haar lieve
sprankelende persoonlijkheid. Die lach op
haar gezicht is prachtig om te zien.’

Ik ben altija blij als ik een glimp
opvang van haar lieve,
sprankelende persoonijkneld’
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