Ik bezoek
regelmatig
vioocien- i\
markten.
Struinen
langs kraampjes
waar van alles
wordt verkocht
en waar hipsters
voor weinig een
typemachine of
ouderwetse
telefoon scoren
voor ap hiun
vintage dressaoir.
Weten zij ook
dat die dingen
nog gewoon
kunnen worden
gebruikt? Marjo-
lein Schipper
haalt herinnerin-
gen op aan de
telefoon met
kiesschijf,

Hortence
Chen,
Leef nu!



Ben ik gelukkig in mijn werk? Deze vraag stellen we onszelf waarschijnlijk
veel te weinig, terwijl ons leven voor een groot deel uit werken bestaat. Eén
troost als je antwoord op de vraag 'nee’ is: je kunt werkgeluk zelf creéren!

Door Annemarie Moerman llustratie Kees van de Nes

Is Natanja de Bruin
een ziek kind heeft,
mag ze van haar
werkgever gerust
een paar uurtjes
eerder naar huis. ,,Hij weet dat
ik de afspraken die we over mijn
werk hebben gemaakt, ook na-
kom, desnoods door s avonds
nog wat te doen. Hij weet ook dat
ik er soms gewoon voor mijn
kleine kinderen moet zijn. De
ruimte die hij me biedt, geeft me
rust.”

Natanja is niet de enige, weel
Patrick van Hees, alias de geluks-
professor. Hij schrijft boeken -
Geluk is D.O.M. verscheen in
oktober -, geeft lezingen en
coacht mensen. ,.Een goede
werk-privébalans is een belang-
rijke geluksfactor. Mannen en
vrouwen die van hun baas de
ruimte krijgen om baan en privé
te combineren, blijken ook nog
eens gemotiveerder, betrokke-
ner en productiever te zijn."

Of je echt happy bent in je
werk, hangt natuurlijk van meer
factoren af. Van Hees noemt
vrijheid en vertrouwen krijgen,
uitdaging en ontwikkelperspec-
tief hebben, in verbinding staan
met andere mensen, fair worden
behandeld en je sterke eigen-
schappen in de praktijk kunnen
brengen. ,Baanzekerheid speelt
ook een rol, maar dat is tegen-
woordig geen garantie meer.”

Een kleine rondvraag leert dat
zeker mensen die voor zichzelf
zijn begonnen, een hoge mate
van werkgeluk ervaren. Toch
betekent dat volgens Van Hees

niet dat zelfstandig onderne-
mers per definitie gelukkiger
zijn dan mensen in loondienst.
»Bij sommigen past ondernemen
helemaal niet.”

Rebecea van der WurfT is wel
#zo'n geboren ondernemer. Ze
stopte zes jaar geleden met haar
studie om erotisch lingeriemerk
Pleasurements op te zetten. , Ik
werk heel hard, maar zo voell
het niet. Het is ontspanning; ik
ben liever met ontwerpen bezig
dan dat ik naar een verjaardags-
feestje ga. De vrijheid, zelf keu-
#es kunnen maken, de druk, de
uitdaging en iets van jezelf op-
bouwen: ik zou niet anders meer
willen. Ik heb echt tegenslagen
gehad en menig ander was allang
gestopt, maar ik geloof erin.”

Doorzettingsvermogen komt
volgens Van Hees goed van pas
als je naar meer werkgeluk
streeft. ,,Veel mensen gaan voor-
al op zoek naar een andere baan
omdat ze weg willen. Kijk eens
met een frisse blik naar hoe je je
huidige werk anders kunt inrich-
ten.”

ledereen ervaarl weleens een
gebrek aan uitdaging of dat het
niet zo soepel loopt met een
collega of leidinggevende. ,,Maar
ga je daarvoor ;:]}erggen?‘ vraagt
Van Hees zich af. ,.Je kunt ook
het gesprek aangaan. Bovendien
heb je in je nieuwe baan ook
weer kans op omstandigheden
die niet optimaal zijn.”

Natanja miste vooruilgang en
koos er bewust voor om ander
werk te zoeken. ,,lk heb nu meer
verantwoordelijkheid en kan

Tips van
de geluls-
professor

» Bepaal welke
omstandighe-
den ervoor
zorgen dat je
minder gelukkig
bent in je werk.
« Bekijk hoe het
anders zou
kunnen, bijvoor-
beeld door het
gesprek aan te
gaan of meer
uitdaging te
creéren.

» Lukt boven-
staande niet?
Zorg ervoor dat
je tijdens het
zoeken naar
ander werk
rekening houdt
met wat jouw
sterke eigen-
schappen zijn
en in welke
baan je die het
beste zou kwijt-
kunnen.

minder terugvallen op collega’s
omdat ik in een veel kleinere
organisatie werk. Daardoor ben
ik beter en zelfverzekerder ge-
worden.”

Volgens Van Hees moeten we
&én ding in ons achterhoofd
houden: ,,De ideale baan bestaat
niet, je moet er zelf iets van
maken.” Het gaat ook nog eens
om het totaalplaatje. ,.Als je je
werk naar een negen wilt krij-
gen, gaat dat wellicht ten koste
van de rest - relaties, financién,
gezondheid, woonomgeving - en
moet je je afvragen of je gelukkig
wordt als je op die gebieden
magere zesjes scoort.”

Zie jij je werk als baantje, car-
riére of roeping? ,,Uit onderzoek
is gebleken dat mensen die hun
werk als roeping zien, iets geluk-
kiger zijn. Een advocaat net zo
goed als een schoonmaker. Een
mooie uitspraak komt van Con-
fucius: 'Geef me werk dat bij me
past en ik hoef nooit meer te
werken'. Dat is op mij van toe-
passing. Een ander zou mis-
schien gek worden van al dat
gereis, al die afspraken en het
feit dat ik vaak s avonds werk.
Daarom is het zo belangrijk om
uit te vogelen wat bij je past.” @



